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1e lezing Gen. 1, 1 – 2,1 
2e lezing Gen. 22, 1 – 18 
3e lezing Ex. 14, 15 – 15,1 
4e lezing Jes. 54, 5 – 14 
5e lezing Jes. 55, 1 – 11 
6e lezing Bar. 3, 9 – 15 
7e lezing Ez. 36, 16 – 17a. 18 – 28 
8e lezing Rom. 6, 3 - 11 
Evangelie Mt. 28, 1 - 10 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus - Onze Verrezen Heer, 
 
Wat wij in het Evangelie hoorden over die weggerolde steen en over dat lege graf, is geen 
poëzie, is geen mythische verbeelding. Het is een historische realiteit. Er is nauwelijks een 
historische realiteit die zo goed door ooggetuigen is bevestigd. Op die eerste dag van de 
week was die steen weggerold en was het graf leeg. Maria Magdalena en die andere Maria 
waren erbij geweest op Goede Vrijdagavond toen Jezus in het graf werd neergelegd en toen 
de steen ervoor werd gerold, en nu is het zò. Zij vragen zich natuurlijk af wat daar gebeurd 
is en ook wij. 
 
Het is niet voldoende om dit feit te horen zoals we het ieder jaar op Pasen horen. Het is niet 
voldoende dat van jaar tot jaar, van geslacht op geslacht dit verhaal, ook vanavond, hier, is 
verkondigd. Ook wij worden uitgenodigd om ons te laten raken door wat daar gebeurd is. 
Om door dat gebeuren werkelijk innerlijk te ervaren wat het betekent dat die steen weg is en 
dat het graf leeg is. Dat moet tot in ons binnenste doordringen. Eigenlijk zodanig dat we het 
een heel jaar lang niet meer zouden vergeten. 
  
Daar hebben wij Gods Genade voor nodig, zoals de twee vrouwen daar Gods genade voor 
nodig hadden in de vorm van die engel. Het evangelie van Mattheüs begint met een engel 
die aan Jozef verkondigt wat er met Maria gebeurd is. En het evangelie eindigt met een engel 
die opnieuw aan een andere Maria, twee Maria’s zelfs, verkondigt wat er gebeurd is.  
Uit die boodschap van de engel zou ik drie dingen naar voren willen halen. 
 
Allereerst zeg de engel tot de vrouwen: “Weest niet bang, gij hoeft niet bevreesd te zijn”. 
Worden wij nog bevreesd als wij de boodschap van de Verrijzenis horen? We zijn er eigenlijk 
zó aan gewend. Eigenlijk zo vanzelfsprekend dat het zo is. Het is eigenlijk zo gewóón 
geworden. Eigenlijk zouden we die gewenning een ogenblik moeten loslaten. Zouden we 
eigenlijk moeten vrij worden van alle beelden die we er in de loop van de jaren bij 
verzameld. En eigenlijk moeten voelen: hier gebeurt iets geweldig! Hier gebeurt iets 
wereldschokkends! Hier gebeurt iets verpletterends! Kunnen wij daarbij nog gewoon rustig 
toeschouwers blijven? Daarom zegt die engel: “gij hoeft niet bevreesd te zijn”. Laten we ons 
openen in alle vrede voor dat overweldigende waarmee wij hier worden geconfronteerd. 



Niet ban: want als je bang bent dan kun je niet meer horen en zien en ervaren wat er 
werkelijk gebeurt. Open je hart, God is geen bedreigende God, God overweldigt niet. Hij 
heeft jullie Zijn Liefde te bewijzen. Voorwaarde voor het geloof: deze angstvrije openheid 
voor God, voor wat Hij ons te zeggen heeft. 
 
Dan het tweede; “Ik weet dat gij Jezus zoekt de gekruisigde, Hij is niet hier”, “komt zien naar 
de plaats waar Hij gelegen heeft”. ‘Hij is niet hier’ dat horen we misschien onmiddellijk als: 
”Oh dan zijn we op de verkeerde plaats”. Het lijkt een negatieve aanduiding: “Hij is niet 
hier”; je moet maar elders gaan zoeken. Hij is niet hier; dat betekent echter: Hij is overal, Hij 
is niet meer gebonden aan deze plaats, niet meer aan deze tijd, niet meer aan deze aarde. Hij 
is niet meer zoals Hij hier altijd was, die 33 jaar. Hij is Verrezen, Hij is een Nieuw Leven 
binnengegaan. God heeft Hem opgewekt tot een nieuw bestaan. Hij is niet meer hier te 
vinden maar Hij is overal te vinden voor ieder die Hem zoekt. Hij wordt niet aanbeden op 
deze berg of op die berg. Hij wordt overal aanbeden in Geest en Waarheid, waar mensen 
naar Hem op zoek zijn. Hij is niet dààr op dàt moment, maar Hij is wel hièr op dìt moment. 
Hij is hier net zo present, net zo aanwezig met al Zijn krachten, al Zijn licht, al Zijn sterkte, 
zoals Hij in Palestina aanwezig was en zoals Hij nu bij God, Zijn Vader is. Is dat niet 
onuitsprekelijk groot? 
 
En dan ten derde: “Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge Hem zien”. Hij gaat u voor, dat 
kan alleen maar een levende persoon zijn, iemand die loopt, die gaat en die zich verplaatst. 
Die niet meer dood is. Vol leven, vol vitaliteit. Hij gaat u voor. Hij gaat voor u uit. De weg 
die ù gaat, is een weg, zou een weg moeten zijn, in Zijn navolging. De weg van uw leven, de 
weg van ons leven, dierbare broeders en zusters, is een weg achter Hem aan. Is een weg naar 
Hem toe in Zijn voetsporen. Zijn weg is de onze. En onze weg is de Zijne. Hij wil mét ons 
gaan, waar dan ook. En wij willen met Hem gaan, waarheen Hij, onze Verrezen Heer ons 
ook leidt. Hij leeft in ons, wij leven in Hem. Hij die mij heeft liefgehad en die zich voor mij 
gegeven heeft. Hij leeft dieper in mij dan ik in mijzelf. 
  
Ons doopsel is die fundamentele verworteling van ons leven, enting van ons leven op Zijn 
leven. In deze nacht gaan wij onze doopbelofte hernieuwen om in Hem te leven. Amen 


